
#7 – Waar zou liefde zijn 
 
OLIVER:  WAAR ZOU LIEFDE ZIJN? 
   VOELT ZE NET ALS ZONNESCHIJN? 

VIND IK ZE ERGENS BIJ DIE WILGENBOOM 
WAAR IK ZO VAAK VAN DROOM? 
 
WAAR IS ZIJ? WACHT ZE ERGENS HEEL DICHTBIJ? 
IEMAND DIE GEEN STRAF 
MAAR KNUFFELS GAF 
DIE BLIJ ZOU ZIJN MET MIJ. 
 
WOONT ZE IN EEN VER PALEIS? 
MOET IK OP EEN LANGE REIS? 
VOEL IK DAN HAAR ARMEN OM MIJ HEEN? 
NOOIT MEER BANG... 
NOOIT ALLEEN... 
WAAR...? 
WAAR ZOU LIEFDE ZIJN? 
 

   WOONT ZE IN EEN ... VER PALEIS...? 
MOET IK OP EEN ... VERRE REIS... ? 
VOEL IK DAN ... HAAR ARM ... 
ZACHT OM ME HEEN ... ? 
NOOIT MEER BANG ... 
NOOIT ALLEEN ... 
WAAR...? 
WAAR ZOU LIEFDE ZIJN? 
 

 
 


